
Daguitstap Sierra Espuña 

Te vermijden tijdens weekends en feestdagen en winter 
(sneeuw mogelijk) 

 

We vertrekken 9.00/ 9.30u  richting Totana en het Santuario 
Santa Eulalia (1u) 

N 37° 47’ 58.75”, W 1° 33’ 29.22” 

Prachtig kerkje met een geschiedenis, niet binnengaan tijdens 
de mis (11u) en steeds zeer stil zijn. 

We kunnen op het terras van het bijhorende hotel iets drinken 
of ontbijten. 

Dan richting Sierra Espuña, ingang van het natuurgebied, naar 
rechts afslaan : 

N 37° 49’ 06.93”, W 1° 34’ 59.62” 

We volgen deze smalle, bij momenten kronkelende weg aan 
een snelheid van ca 30 km/u, we kunnen even halt houden aan 
de wegsplitsing om foto’s te maken en te genieten van het 
panorama. 

We rijden de linkse weg op die stijgt en kronkelt - misschien 
komen we wel een mouflon tegen of zien we een aantal van de 
120 soorten vogels - tot een parking 

N 37° 52’10.86”, W 1° 34’ 04.23” 

Daar maken we een wandeling (fleece voorzien) naar de pozos 
de nieve of sneeuwhutten, gebouwd in de 16de eeuw om ijs te 



stockeren. Voor de liehebbers is hier ook een rondwandeling. 

 

 

We rijden terug naar de splitsing en nemen nu de andere 
dalende weg, richting el Berro waar we lunchen. N 37° 53 
‘ 17.49”, W 1° 29’ 33.43” veel haarspeldbochten 

 

Daarna richting los Barrancos de Gebas, een maanlandschap 

N 37 °53’ 48.37, W 1° 25’ 46.03 We kunnen eventueel tot het 
meer wandelen. 

 


